Kom jij ook naar de cursus Culturen bij Open School Leuven?

Ben jij een Belg? Een Vlaming? Een Europeaan? Een wereldburger? En heb je daarvoor gekozen? En
kan je ook veranderen van keuze? Wat wil dat zeggen dat je Belg bent? Of Vlaming? Of Europaan? Of
wereldburger? Het is belangrijk om daar wat over na te denken want wie je bent bepaalt wat je doet
en hoe je met anderen omgaat. Wie ben jij? En waarom?

We gaan samen leren, nadenken en praten over wat “cultuur” is. Onze cultuur, andere culturen,
waarom cultuur belangrijk is, of cultuur verandert met de tijd, hoe culturen elkaar beinvloeden, ...

We komen elke maandagvoormiddag 3 uren samen op de campus van Open School Leuven in de
Parkstraat. Soms komt er iemand vertellen over zijn of haar cultuur. We gaan samen ook op uitstap
naar interessante plaatsen. Gaandeweg leren we bij over dat grote woord “Culturen” en we bekijken
wat het voor ons betekent.

De cursus gaat altijd op een rustig tempo. We vermijden moeilijke woorden en hoogdravend
gewauwel. Niet geschikt dus voor mensen die graag encyclopedieén verslinden. Wél geschikt voor
mensen die nieuwsgierig zijn en graag anderen ontmoeten.

Praktisch:

- Elke maandag van 9 tot 12u (met pauze)

- Open School campus Leuven in de Parkstraat 146

- Laatste les op 17 december.

- De lessen zijn gratis. Voor de kopies vragen we 6€. Je betaalt nog je toegangsticket op
sommige uitstappen.

- De lessen starten 10 september. Maar je kan ook nog instappen op 17 september.

- Bel 016 22 10 68 voor meer informatie en inschrijven of kom langs op de school.



